
Mauthausen

Een mo(nu)ment om bij stil te 

staan.



Konzentrationslager Mauthausen

Het voormalig concentratiekamp 

Mauthausen is te vinden in de buurt van 

Linz, in Ober-Osterreich.



Konzentrationslager Mauthausen

Het is gewoon onvoorstelbaar 

dat eind jaren ’30 en begin jaren 

’40 meer dan 100.000 mensen op 

een afschuwelijke wijze door de 

Nazi’s zijn vermoord.
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In deze steengroeve stierven duizenden

 gevangenen een afschuwelijke dood. 

Zij moesten stenen van 50 kilo 320 treden

 omhoog sjouwen en  viel er iemand om 

dan nam hij vele lotgenoten mee de diepte in.

De Nazi’s “hielpen” de sterk verzwakte 

gevangenen een handje door een been uit te steken.
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Zo kwam een eerste groep Nederlandse Joden in 

Mauthausen aan. Zij moesten gevangeniskleding 

aandoen na eerst “ontsmet”  te zijn. Hun gang naar de 

steengroeve werd ook meteen hun laatste.
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Deze gedenkstenen onderaan de rotswand getuigen 

wat honderden gevangenen hebben ondervonden. 

Zij werden van bovenaf naar beneden gegooid, 

sloegen te pletter op de rotsen of verdronken in het ijskoude 

water tussen honderden lotgenoten. “Parachutespringers” 

werden zij door de Nazi’s genoemd.
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De gevangenen in het kamp hadden 

bijna geen leven. Zij sliepen in deze 

houten britsen. De meesten waren 

ziek, verzwakt en sterk vermagerd.

Geen mens kon dit vol houden en 

duizenden stierven aan de doorstane 

ontberingen.
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En probeerde een gevangene uit zijn uitzichtloze situatie te 

ontsnappen dan werd hij tijdens zijn vlucht doodgeschoten.

 De Nazi’s maakten op deze manier duizenden mensen af 

onder deze noemer. Veel gevangenen zagen dit ook als de 

enige uitweg om uit deze hel te ontkomen door te kiezen voor

 hopelijk een snelle dood. 
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Tekeningen van overlevenden getuigen ervan hoe vreselijk

 wreed de Nazi’s waren.
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Het was de Nazi-beulen er om te doen om zoveel 

mogelijk Joden, zigeuners, homo-sexuelen, 

gehandicapten, politieke tegenstanders,

communisten, oproerkraaiers en misdadigers te 

vermoorden. Dat gebeurde in de steengroeve, in 

het kamp en in de gaskamers.
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In deze ruimte werden de lichamen bij elkaar 

gegooid om eerst nog te worden ontdaan van 

mogelijke waardevolle zaken zoals gouden 

tanden. Vervolgens werden de lichamen

verbrand in ovens.
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Hier ondergingen de stoffelijke overschotten hun 

laatste inspectie voordat zij uiteindelijk verbrand 

zouden worden.
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Wat van de mensen overbleef waren slechts de 

stoffelijke zaken zoals   schoenen, kunstgebitten, haren, 

koffers, kleding  en de herinnering aan hun afschuwelijke leed. 



Konzentrationslager Mauthausen
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Wat de geallieerden in het kamp na de bevrijding 

aantroffen, tart elke beschrijving.
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In het voormalige kamp liggen talrijke gevangenen begraven die de

bevrijding  niet overleefd hebben.
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Helaas heeft de mens zich weinig aangetrokken 

van hetgeen zich hier in de 2e Wereldoorlog 

heeft afgespeeld. De gebeurtenissen in het 

voormalige Joegoslavië, Syrië  en in Irak nu 

zeggen alles hierover.



Konzentrationslager Mauthausen

Zo lang mensen macht hebben of macht willen

krijgen zullen ze grijpen naar middelen zoals 

onderdrukking,vernedering, foltering en 

uiteindelijk moord.
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